Bidden met de Paus

Jezus, onze Heer,

U was in uw leven

ongelukkigen en armen,

zondaars en zieken steeds nabij.

Naar hen met name ging Uw liefde uit.
Wij bidden U om de mensen

die ons nabij blijven

als het ons slecht gaat

of als we dringend hulp nodig hebben.
Dat wij ook zelf zulke mensen zijn

als anderen bij ons steun zoeken,

en hen niet afwijzen.

Want wij weten hoezeer we

op elkaar zijn aangewezen

en afhankelijk zijn van elkanders goedheid,
zoals U ons in Uw leven hebt voorgeleefd.

De dood is geen einde,
maar een begin.



Allerzielen

God, Gij weet van wie ik hield
en ook vandaag nog houd,

maar die al lang gestorven zijn.

En hoe met hen

een heel stuk van leven
mee de dood is ingegaan.
Zij toeven in een land

Zo onbereikbaar ver voor mij ....

Ik hoop dat zij gelukkig zijn.
Wilt Gij hen allen

groeten namens mij,

hen zeggen dat het mij

goed gaat,

dat ik het niet kan

en ook niet wil vergeten.
Vertel dat zij zich om mij
geen zorgen moeten maken,
dat ik naar hen verlang,

maar graag ook nog een tijdje
hier beneden blijf.

Zij mogen dit niet

kwalijk nemen,

Want de hemel is nog ver weg
en vreemd voor mij.

Abt. Petrus M. Broeckx

Tot God werden geroepen
het afgelopen jaar:

2000
11 november Magtildus Meuffels
- Lijnen
3 december Severinus Jessen

2001
4 mei Johannes Meuffels
28 juni Maria Hellebrekers
- Schlangen
25 augustus Theresa Meuffels
- Damen
26 augustus Katharina Janssen
- Pesgens

30 augustus Berta Marx - Rooyen
23 september Hendricus Willems

God, almachtige Vader, in geloof
belijden wij dat Uw Zoon gestorven
is en verrezen. Verleen ons goed-
gunstig dat onze broedrs en zusters,
die in Christus zijn ontslapen, vol
vreugde zullen verrijzen in de kracht
van onze Heer Jezus Christus, die
met U leeft en heerst in eeuwigheid

Heer, geef hen allen de eeuwige rust.



